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Graag brengen we iedereen weer op de hoogte van het laatste nieuws rondom Stichting 
VeloVelo en de projecten op de Filipijnen. De laatste nieuwsbrief dateert van december vorig 
jaar, dus er is weer veel te vertellen!  
 
We zijn dit jaar weer op de Filipijnen geweest om onze projecten en de deelnemers te 
bezoeken. Het was door de corona jaren een tijd geleden, maar het was een warm welkom 
en fijn iedereen weer te bezoeken en te spreken.  
 
In deze nieuwsbrief een update van de projecten en activiteiten.    
 
We wensen u veel leesplezier!!
 
Linda Selhorst & Marjolein van Wijk  
!
 
 
 
 

NIEUWS 

Reis Filipijnen februari en maart 2023 
Eind februari reisden we weer af naar Manila, voor een twee weekse reis langs de 
projecten. We werden opgehaald door onze vriend Rico. Het was een warm weerzien! Hij 
heeft ons ook deze reis veilig bij alle afspraken gebracht. Ook was hij een adviseur, 
coach en vertaler. Heel fijn om zo’n betrouwbaar contactpersoon ter plaatse te hebben!  
Voor een uitgebreid reisverslag verwijzen we u door naar onze site via deze link: 
https://velovelo.info/reisverslag-2023/ 

Topdrukte op de Koningsmarkt in Heemskerk 

Yes, wat hadden we weer een goede plek op de Koningsmarkt in Heemskerk. Even voor 
4 uur in de nacht kwamen we aan en onze favoriete plek was nog vrij! We zijn altijd een 
uur of twee bezig om de auto’s uit te laden en onze spullen verkoopklaar uit te stallen. 
Vanaf een uur of 6 verschijnen de eerste klanten en we hebben het tot 16.00uur heel 
druk gehad. We gingen met heel veel minder spullen en met een mooi bedrag naar huis. 
Dat bedrag wordt aan de projecten besteedt. Veel dank aan ons vaste team van 
topverkopers! 
 



 

 

Babet verkoopt boeken tijdens de kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek was er op de 
Rozenbeekschool een boekenmarkt. Babet heeft ook dit 
jaar weer haar boeken verkocht en de opbrengst van 15 
euro gedoneerd, superlief Babet!  
 

Student Emyrie studeert af aan de Nueva Viscaja State University 

Student Ritchie studeert af aan de San Pedro College of Business Administration 

Vlak voor de zomervakantie kregen we het heuglijke bericht dat Emyrie, onze student uit 
Casat (en de zus van Mabel) is afgestudeerd als “ Bachelor of Science in Tourism 
Management”. Ze is cum laude geslaagd en kreeg ook een ‘ loyalty award’. We zijn 
enorm trots op haar!  
Een dankwoord namens Emyrie : 
“Thank you so much Linda and Marjolein and to all the sponsors. I am forever grateful to 
be part of this foundation. God bless you all.  

Vlak voor de zomervakantie kregen we het heuglijke bericht dat 
Ritchie, onze student in  
Manila is afgestudeerd. Hij deed een Major in Hotel and Restaurant 
Management.Hij heeft inmiddels een baan gevonden en helpt zijn 
familie. We zijn trots op Ritchie! 
  

Kerstmarkt in Santpoort  

Zondag 17 december stonden we weer op de kerstmarkt in Santpoort. Met ons vaste 
team van topverkopers en trouwe leveranciers van kerstartikelen hebben we de kraam 
weer goed gevuld kunnen aanbieden aan de winkelende mensen.  
Het was de hele dag een drukte van jewelste bij onze kraam, altijd leuk en goed voor de 
verkoop! Gelukkig was het droog en scheen er soms zelfs een zonnetje.  
 
We hebben een superdag gehad met een mooie opbrengst.  
 

 

 



 
 

 
 

  

 
 

PROJECTEN 

Scholieren en studenten 

We hebben tijdens ons bezoek in februari alle scholieren en studenten thuis bezocht. We 
hebben met elkaar gesproken over hoe het met ze gaat, wat ze nodig hebben en wat hun 
dromen zijn voor de toekomst. De meeste kinderen wonen in erbarmelijke 
omstandigheden, ver onder de armoedegrens. Het komt wel eens voor dat de ouders het 
schoolgeld van de kinderen gebruiken om eten te kopen voor het gezin. Gezien de 
leefomstandigheden hebben we hier begrip voor en tegelijkertijd hebben we met de 
ouders de noodzaak van een diploma en daardoor betaald werk besproken. Wij snappen 
de noodzaak van eten op de korte termijn en zij snappen de noodzaak van studeren voor 
de langere termijn. De praktijk wijst uit dat het altijd de middenweg zal zijn die het beste 
werkt. Het was fijn om iedereen weer te spreken! We zagen dat de vrolijke jonge 
leerlingen van een paar jaar geleden veranderd zijn in verlegen pubers nu. En de pubers 
van een paar jaar geleden zijn veranderd in jongvolwassenen die hun zaakjes goed voor 
elkaar hebben. Heel leuk te zien!  
 

 

Mabel 

Dagcentrum Tunasan 

Met Mabel gaat het naar omstandigheden nog steeds redelijk goed. Ze is vrolijk en  
de familie betrekt haar overal bij. De medicatie en de drain doen hun werk. Wat fijn! 
 

 

Tijdens ons bezoek hebben we een aantal geschikte locaties bezocht waar het dagcentrum 
van Tunasan naar toe zou kunnen verhuizen. Het meest geschikt, en betaalbaar, lijkt een 
huis te zijn gelegen in een compound. Er woont momenteel nog een oudere dame in, die 
heeft toegezegd haar huis over een aantal jaar aan Kanlungan (via VeloVelo) te willen 
verkopen. Dat is een mooie win-win situatie; zij kan er nog een tijd wonen en haar huis 
komt goed terecht en wij hebben nog tijd om even door te sparen.  
 



 
 

 
 

 

 
 

Online winkelen via sponsorkliks.nl 
Shopt u veel online?  
Door op onderstaande link te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, 
waaronder Bol.com, Coolblue en HEMA. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert 
VeloVelo een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra 
en levert ons veel op! 
 
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel 
kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8030 

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen! 
http://www.facebook.com/pages/Stichting-VeloVelo-VeloVelo-Foundation/175123555853744 

Wilt u Stichting VeloVelo ondersteunen in haar werkzaamheden, maak dan 
uw donatie over op bankrekeningnummer NL18RABO0153206187 ten name 
van Stichting VeloVelo.  
 

Salamat ! Dank u wel ! 

ONLINE SHOPPEN? STEUN VELOVELO VIA SPONSORKLIKS.NL 

Voedselproject straatkinderen Tunasan 

Nu de corona regels ook in de Filipijnen versoepeld zijn, is het dagcentrum Tunasan 
ook weer open om de straatkinderen te voeden. De straatkinderen kunnen twee keer 
per dag naar het centrum komen voor een voedzame maaltijd.  
Ook biedt de staff van Tunasan twee keer per week een maaltijd aan in de armste wijk 
van de buurt. Dit is in de corona tijd ontstaan en wordt nog steeds voortgezet. 
 

 


